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Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald 

door de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrijzinnige verenigingen 

HV/Ouders Oostende; VJOC De Kim; Vermeylenfonds 

Oostende; Willemsfonds Oostende, HuisvandeMens 

Brugge, Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs 

Oostende en het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd 

Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkelkrant worden 

opgenomen drukken niet noodzakelijk het standpunt 

uit van de Vrijzinnige gemeenschap. De redactie 

eigent zich het recht toe de publicatie van in

gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit ingericht door 

het VLC Oostende vzw of door de Grijze Geuzen 

Oostende is verplicht over een lidkaart met lid

nummer te beschikken en die ook op zak te hebben! 

Een lidkaart bekomt u door simpelweg het luttele 

bedrag  van  € 10 over te schrijven op rekening

nummer BE63 0010 7861 1708 (BIC  GEBABEBB) 

van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum, Kazernelaan 1, 

8400 Oostende. Vermeld duidelijk uw naam en adres 

en als mededeling uw oud lidnummer, uw geboorte

datum, uw telefoonnummer en geef ook aan of u al 

dan niet een Fakkelkrant wenst te ontvangen. 

Controle van de lidkaarten op zondagmorgen of op 

activiteiten is steeds mogelijk

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen overgemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw 

“De Geuzetorre”

Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: info@vlcdegeuzetorre.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

van 8.30 tot 12.30 uur 

en van 13.30 tot 16.30 uur.

Behalve op maandag (secretariaat gesloten)

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens 

bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand 

dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te 

informeren over de activiteiten van de diverse 

vrijzinnige verenigingen. 

Overeenkomstig de wet tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens van 08/12/92 

kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven 

van uw gegevens in ons bestand en ze eventueel 

corrigeren.

Verantwoordelijke uitgever
Edgard Brunet 

p/a Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

info@vlcdegeuzetorre.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2026

•	Mei-juni 2026:  

vóór vrijdag 10/04

•	Juli-augustus 2026:  

vóór vrijdag 05/06

•	September-oktober 2026:  

vóór vrijdag 07/08

•	November-december 2026:  

vóór vrijdag 09/10

•	Januari-februari 2027: 

vóór vrijdag 04/12

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostkamp

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw

colofon
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inhoud
“De Geuzetorre” is elke zondagmorgen open van 11 uur tot 13.30 uur 
voor het VLC Aperitief.

U kunt er samen met vrienden, kennissen en sympathisanten 
van gedachten wisselen terwijl u rustig geniet van een aperitiefje. 
Voor de kleinsten beschikt “De Geuzetorre” ook over een aangepaste 
speelruimte. Iedereen welkom dus, volgende zondag!

Lid worden van VLC vzw kost slechts € 10.
Voor dat lidgeld ontvangt U het hele jaar door tweemaandelijks onze 
Fakkelkrant, boordevol vrijzinnige informatie.
Bovendien verleent uw lidkaart U toegang tot het VLC Aperitief, elke 
zondagmorgen van 11 uur tot 13.30 uur. 

U ontvangt deze Fakkelkrant maar u hebt uw lidgeld nog niet 
gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal daartoe 
opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het 
zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden. 
Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag 
met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum. 

De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met 
vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem 
dan onverwijld contact op met het secretariaat!

De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars 
die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het 
secretariaat tijdens de kantooruren (8.30-12.30 en 13.30-16.30  
op maandag gesloten). Ook voor alle inlichtingen omtrent morele 
dienstverlening, plechtigheden, lidgelden, enz. kunt u steeds terecht op het 
VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te 8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 
of mail  info@vlcdegeuzetorre.be.

	 2	 Colofon		

	 4	 Hoog van de toren geblazen

	 5  	Tentoonstelling

	 6 - 8	 In memoriam

	 9	 Thema apero

	10 - 11	 Niet-confessionele zedenleer

	12 - 14	 Terugblikkend op

15 - 18	 Grijze Geuzen

	19 - 21 	 HV/Ouders

	 22 	 Willemsfonds

	 23	 Feest Vrijzinnige jeugd

	 24	 Vissershulde 	

WEETJES

De Fakkelkrant  nr 2 - 2026 3



HELPENDE HANDEN GEZOCHT!

Het VLC Oostende vzw is op zoek naar extra 
helpende handen om op zondag de vrijwilligers 
achter de bar bij te staan. 

Het VLC Zondagmorgenaperitief is al tientallen 
jaren een begrip in vrijzinnige middens in 
Oostende en ver daarbuiten. Elke zondag 
opnieuw krijgen onze leden de kans om 
van 11uur tot 13uur30 te genieten van een 

aperitiefje (of twee), gezellig te keuvelen 
met gelijkgezinden en regelmatig speciale 
activiteiten zoals een jazzmatinee, een 
vernissage of een thema-apero bij te wonen. 
De bar wordt steevast bemand door een 
enthousiaste ploeg vrijwilligers. 

Klinkt dat als iets voor jou? Kriebelt het om ook 
vrijwilliger te worden in De Geuzetorre? Het 

maakt niet uit of je jong of wat ouder bent, veel 
tijd hebt of meer een paar uurtjes, als je graag 
een handje komt toesteken verwelkomen wij 
je met open armen! 

Als je interesse hebt, neem dan vrijblijvend 
contact op via info@vlcdegeuzetorre.be of 
kom gewoon even langs tijdens de week of op 
zondag! Misschien tot gauw?  

LIDMAATSCHAP WERKINGSJAAR 2026

U ontving in december een betalingsverzoek 
voor de hernieuwing van uw lidmaatschap 
via de post. Het Bestuursorgaan van het 
VLC wil alle leden die hun lidgeld voor het 
werkingsjaar 2026 voldeden alvast van harte 
bedanken! 

Wie nog niet tot storting overging willen wij 
vragen dat zo spoedig mogelijk te doen door 
storting van 10 euro op rekeningnummer 
BE 63 0010 7861 1708 van het 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende, 
Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Speciale 
overschrijvingsformulieren zijn ook altijd 
verkrijgbaar op het secretariaat tijdens de 
openingsuren en op het VLC aperitief op 
zondagmorgen. 

Wie lid wordt krijgt het hele jaar door 
de tweemaandelijkse Fakkelkrant, heeft 
toegang tot het zondagmorgenaperitief van 
het VLC en onderschrijft meteen de “akte 
van vrijzinnigheid”. 55–plussers worden 
bovendien automatisch lid van de Grijze 
Geuzen. 

Maak vandaag nog gebruik van het 
overschrijvingsformulier, maak familie, 
vrienden of kennissen lid en steun zo de 
vrijzinnige gemeenschap in Oostende! 

MOREEL CONSULENT IN “DE 
GEUZETORRE” OOSTENDE

Wenst u hulp bij het invullen van uw negatieve 
wilsverklaring of wenst u meer informatie 
over alle mogelijke aspecten van een 
waardig levenseinde, neem dan contact op 
met huisvandeMens Brugge op het nummer 
050/33.59.75 of via brugge@demens.nu

Gelieve bij het maken van een afspraak 
duidelijk aan te geven dat het gaat om een 
bezoek in Oostende en niet in Brugge!

ZONDAG 12 APRIL:  
THEMA APERO NEDERLAND

We zijn weer klaar voor een nieuwe editie van 
het VLC Thema Apero! Deze keer zijn onze 
noorderburen aan de beurt en kozen we dus 
voor Nederland! 

Iedereen welkom op zondag 12 april van 
10uur30 tot 14uur30 onder het motto “Hup 
Holland Hup!’. 

Meer info verderop in deze Fakkelkrant! 

ZATERDAG 25 APRIL:  
DAG DER ZEELIEDEN

Op zaterdag 25 april organiseert het Vrijzinnig 
Laïciserend Centrum Oostende vzw de Dag 
der Zeelieden, de nieuwe benaming voor 
wat voorheen de “Plechtige Zeelieden 
Herdenking” heette. 

Edgard Brunet, voorzitter van het VLC 
Oostende vzw, zal de vrijzinnige plechtigheid  - 
die openstaat voor álle levensbeschouwingen 
– naar vaste gewoonte in goede banen leiden. 

Het programma: 

10.15 u: 	 ontvangst in De Geuzetorre

10.30 u: 	 start vrijzinnige plechtigheid in De 
Geuzetorre 

11.30 u: 	 bloemenhulde aan het Maritiem 
Instituut Mercator

12.00 u: 	 receptie 

14.00 u: 	 Opendeurdag Maritiem Instituut 
Mercator

Zie ook de affiche op de achterflap van deze 
Fakkelkrant!

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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FAKKELMANIE 
Fakkelman “int hroot ent klène”  

VLC De Geuzetorre 
van 8/3/26 t.e.m. 30/4/26  

 
 
 

 

TENTOONSTELLING
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 IN MEMORIAM

Wij namen afscheid van

Jeannine Neirynck

geboren te Oostende op 16 oktober 1955
en zachtjes van ons heengegaan op zaterdag 13 december 2025.

De afscheidsplechtigheid vond plaats
in de aula van Uitvaartzorg Middenkust

op vrijdag 19 december om 13 uur
gevolgd door de uitstrooiing in intieme kring

op de strooiweide in de Stuiverstraat.

Jeannine was jarenlang bestuurslid
en penningmeester

van het VLC Oostende vzw.

De leden van het Bestuursorgaan
Zijn diepbedroefd

maar uiterst dankbaar
voor haar onverdroten inzet.

Moge haar innemende persoonlijkheid
ons allen als voorbeeld dienen.

Rust zacht, Jeannine!
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 IN MEMORIAM

In Memoriam 
Olivier “Olly” Bals

Ik kan Olivier Bals, Olly zoals wij hem 
noemden, niet beter eren dan het verhaal 
te schetsen van zijn actie als vrijzinnige 
en inspecteur zedenleer. Olly werd bijna 
honderd jaar, dus moet ik wat geschiedenis 
overlopen. 

Vanaf het ontstaan van België was de kerk, 
gesteund door katholieke partijen, in het 
overwicht. Bijna alle regeringen werden 
gedomineerd door eerst de Katholieke Partij, 
nadien door de Christelijke Volkspartij. Af en 
toe werd dit doorbroken door liberalen en 
socialisten. Vlaanderen was na de tweede 
wereldoorlog een CVP-staat. 

De eerste wet op het lager onderwijs, d.d. 
23 september 1842, voorzag katholieke 
godsdienst op het programma. Dit zou 
duren tot 1895, wanneer door actie van 
vrijzinnige politici het gezinshoofd (dus de 
vader toen) zijn kind kon vrijstellen van de 
verplichting om de godsdienstles te volgen. 
Daar was enorm veel moed voor nodig. Het 
zal een grote uitzondering zijn geweest, 
zelfs tot na de tweede wereldoorlog. Ik 
volgde godsdienst in het lager onderwijs, 
het officiële onderwijs van de Stad 

Oostende, en de lessen werden gegeven 
door een pastoor. De vader van één 
medeleerling had gekozen voor vrijstelling, 
hij mocht tijdens die lesuren naar een 
andere klas. Er was nog geen zedenleer als 
alternatief. We spreken over de jaren 1950.

Onder de regering Spaak (1948) (socialisten 
en katholieken) werd zedenleer ingericht in 
het secundair en het normaalonderwijs. Als 
inspecteur werd Richard Van Cauwelaert 
aangesteld. Van Cauwelaert had, als telg 
van de beroemde katholieke dynastie Van 
Cauwelaert, volledige jezuïetenstudies 
gedaan voorleer hij, mede door persoonlijke 
ervaringen, zijn kap over de haag gooide en 
een strijder voor de vrijzinnigheid werd.  

Bij de goedkeuring van het Schoolpact 
en de Schoolpactwet (1958-59) was een 
alternatief gegroeid dat de goedkeuring van 
de vrijzinnigen droeg. Nu ook voor het lager 
onderwijs. De liberalen waren toegetreden 
tot ministerie Gaston Eyskens. Het was een 
compromis, het vak niet-confessionele 
zedenleer: vrijstelling was niet meer 
mogelijk, het was een verplicht alternatief 
voor wie niet koos voor godsdienstlessen. 

Maar in de terminologie zat een adder 
onder het gras, namelijk de bewoording 
“niet-confessioneel”. 

Van Cauwelaert was aangesteld om de 
lessen didactiek van het moraalonderwijs te 
geven bij de opleiding Moraalwetenschap, 
waar ik een van de studenten van de eerste 
lichting was. Hij bleef inspecteur Zedenleer 
in het secundair onderwijs en Olly Bals 
deed zijn intrede als inspecteur voor het 
lager onderwijs. Met de zelfde drive als 
zijn vriend Van Cauwelaert. Want niet alles 
was opgelost. De schoolpactcommissie  
had een strakke neutraliteitsverklaring 
opgemaakt voor de leerkracht zedenleer: de 
lessen mochten geen verdediging zijn van 
een specifieke wijsgerige leer, al mocht de 
leraar “op bedachtzame wijze” getuigenis 
afleggen van zijn eigen overtuigingen. Want 
naast niet-gelovige kinderen en jongeren 
waren ook niet-katholieken aanwezig, 
protestanten en getuigen van Jehova 
bijvoorbeeld. Maar het schoolpact  had er 
wel voor gezorgd dat er twee lesuren per 
week geprogrammeerd werden voor de 
lessen in godsdienst en zedenleer, zowel 
in het lager als in het secundair onderwijs. 
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 IN MEMORIAM

Lessen zedenleer in het lager onderwijs 
gaf de mogelijkheid om wat we vandaag 
kennen als het Lentefeest en het Feest 
van de Vrijzinnige Jeugd vleugels te 
geven. De scheiding tussen kerk en staat 
na de Franse Revolutie had reeds ideeën 
gegeven om de kerkelijke ceremonies te 
vervangen door een burgerlijke variant. In 
Belgische vrijdenkersmiddens, met name 
in Charleroi, Luik, Antwerpen, Gent en 
Brussel, werden alternatieve feesten voor 
kinderen ingericht (in 1887 in Gent en 1888 
in Verviers en Luik) met bijzondere namen: 
“communion laïque”, “vrije communie” en 
“anti-communiefeest”. Er was niet steeds 
voldoende belangstelling en vooral steun, 
het waren onvoldragen initiatieven. Maar 
met lessen zedenleer in het lager onderwijs 
konden de feesten gedragen worden door 
geëngageerde leerkrachten. Er ontstonden 
comités om het Feest van de Vrijzinnige 
Jeugd te organiseren. Ik had de eer om daar 
als voorzitter van de Oostendse afdeling 
van de Humanistische Jongerenbeweging 
in het lokale comité te zitten. De eerste 
comités werd immers samengesteld door 
de voorzitters van de lokale vrijzinnige 
verenigingen. Olly Bals was uiteraard een 
van de drijvende krachten. Hij moest zijn 
leerkrachten aansturen en voor de werving 
van de kinderen zorgen. 

Het zou duren tot 1962 vooraleer de eerste 
opleiding voor leerkrachten zedenleer 
werd ingericht in de rijksnormaalscholen. 
Weer werk voor Ollie Bals, want er moest 
in een leerplan worden voorzien. En aan 
Rijksuniversiteit Gent werd binnen filosofie 
Moraalwetenschap in gericht, opnieuw 
onder impuls van het Humanistisch 
Verbond. 

De vrijzinnige gemeenschap, verenigd 
in het Humanistisch Verbond, opgericht 
in 1951, met als eerste lokale kernen 
Antwerpen, Brussel, Gent en Oostende, 
wilde een vrijzinnige inhoud aan de lessen 
geven. Dit terwijl de aanstelling van de 
leraars bevoegdheid was van het rijk, de 
gemeente of de provincie. Dus konden ook 
katholieken aangesteld worden. Dit was 
zeker niet naar de zin van de inspecteurs 
Van Cauwelaert en Bals. Olly manifesteerde 

zich als pleitbezorger van enerzijds een 
vrijzinnige inhoud van de lessen, wat onder 
druk stond vanwege protestantse klachten 
bij de Raad van State, en anderzijds van het 
aanstellen van vrijzinnige lesgevers. Het 
waren zeer moeilijke tijden en de strijd was 
hard. De letter van de wet doen wijken voor 
de rechten van de vrijzinnige gemeenschap 
was niet evident en vergde inspanning en 
lobbywerk dag en nacht. 

Het was een tijd, waarin Nederland op 
veel gebied een gidsland was. In 1955 
werd, in navolging van de Nederlandse 
Vereniging voor Seksuele Hervorming, 
de Belgische Vereniging voor Seksuele 
Voorlichting opgericht door een aantal 
vrijzinnigen uit het Humanistisch Verbond 
en de vrijmetselarij. Vanaf 1972 werden 
Centra voor Gezinsplanning en Seksuele 
Voorlichting opgericht. Ook in Oostende. 
Weer was Olly Bals betrokken. Ondanks het 
feit dat condooms reeds lang bestonden en 
de pil beschikbaar werd in Nederland vanaf 
1964, is anticonceptie weer een grijs gebied 
in Vlaanderen. De Encycliek Humanae Vitae 
(1968) (over het menselijk leven), verbood 
anticonceptie (voor gelovigen). Enkel 
periodieke onthouding was in uitzonderlijke 
omstandigheden toegestaan. Zelfs “voor 
het zingen de kerk uit gaan” kon niet voor 
de Kerk. Laat staan vrije verspreiding van 
condooms of voorschrijven van de pil. De 
CGSO’s waren vooral voor de vrouw een 
strikt noodzakelijk emancipatiemiddel. Vrije 
verkoop van condooms kon niet, dus ging 
Ollie Bals naar Nederland om rubbertjes 
die via het CGSO konden worden verspreid. 

Terug naar de zedenleer.  

Binnen het Humanistisch Verbond, 
waar Olly in het bestuur zat, werden 
eerst Werkgemeenschappen Leraars 
Ethiek opgericht en uiteindelijk de 
Oudervereniging voor de Moraal in 1961. 
Olly was medeoprichter in Oostende. 
De OVM zou vanaf dan ijveren voor de 
leergangen zedenleer. OVM werd naast 
HV erkend als sociaal-culturele vereniging 
met een decreet in 1975. Maar die 
verenigingen werden enkel gesubsidieerd 
voor vormingswerk, niet voor andere taken 

zoals het ijveren voor de cursus zedenleer. 
Daarom werd opnieuw een nieuwe 
vereniging gesticht door HV en OVM, HVV: 
Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk, 
zodat OVM zich met haar kerntaak kon 
bezighouden. 

Pas in 1993 werd de vrijzinnig 
humanistische levensbeschouwelijk 
gemeenschap erkend. Daardoor werd 
het mogelijk om van niet-confessionele 
zedenleer een levensbeschouwelijk vak 
te maken in Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De Vlaamse 
onderwijsminister, Luc Van den Bossche, 
gaf aan vrijzinnige verenigingen de taak 
om het beheer van het vak te verzorgen, 
per decreet. In 2002 werd dan in de 
Vlaamse Gemeenschap , na de wettelijke 
erkenning van de vrijzinnigheid, de 
verantwoordelijkheid voor het vak niet-
confessionele zedenleer doorgeschoven 
naar  de niet-confessionele gemeenschap. 
Sedert 2019 is dat de Raad voor Inspectie 
en Kwaliteitszorg niet-confessionele 
Zedenleer. 

Voor sociologen is die ganse historiek 
een uitzonderlijk voorbeeld van een 
maatschappelijk proces dat zich buiten 
de juridische structuren heeft weten te 
handhaven. Onze vrijzinnige pioniers 
hebben zich voortdurend op de slappe 
koord moeten bewegen tussen wat 
gaandeweg aanvaard werd en wat 
door vrijzinnigen gevraagd werd en het 
wettelijke kader waar de katholieke zuil 
voortdurend op de rem stond. Olivier Bals 
was een duizendpoot en een uitstekende 
koorddanser. 

Olly Bals is gestorven op 98-jarige leeftijd 
gestorven (07/01/26). 

Luc Bentein

24.01.26
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THEMA APERO

   
                                

   
 

   

 
      

  
  
  
  
  
  
  

ZZoonnddaagg  1122  aapprriill    
TThheemmaa  aappeerriittiieeff  ……  NNeeddeerrllaanndd!!  

 

Ons zondagochtend thema-aperitief in de Geuzetorre staat deze keer helemaal in het teken van de 
Hollandse gezelligheid. We nemen je mee op een culinaire reis door Nederland. 
Tijdens deze bijzondere gelegenheid serveren we een gevarieerde selectie typisch Hollandse 
lekkernijen, ook wel bekend als “borrelhapjes”. Geniet van Nederlandse specialiteiten zoals 
bitterballen, kibbeling, worstenbroodjes en andere klassieke Hollandse smaken, terwijl je je 
onderdompelt in een gezellige Nederlandse sfeer. 
Uiteraard kun je ook genieten van typisch Hollandse dranken en verfrissende cocktails, zoals de 
oranjebittercocktail en jenevercocktail. Er wordt steeds een alcoholvrij alternatief voorzien. 
 

Dit alles wordt vergezeld door authentieke Nederlandse muziek. Enkele geweldige artiesten zullen de 
revue passeren zoals ondermeer: André Hazes, Marco Borsato, Guus Meeuwis, René Froger, Jantje 
Smit, Nick & Simon, Doe Maar en vele anderen. 
 

Voor de kinderen die deelnemen wordt een klein cadeautje voorzien. 
 

En dit alles aan DEMOCRATISCHE PRIJZEN!! 
 

ZZEETT  DDUUSS  AALLVVAASSTT  ZZOONNDDAAGG  1122  AAPPRRIILL  IINN  JJUULLLLIIEE  AAGGEENNDDAA!!  
NNOOUU,,  jjiijj  kkoommtt  ttoocchh  ooookk??  

IIEEDDEERREEEENN  WWEELLKKOOMM  VVAANNAAFF  1100uu3300  ttoott  1144uu3300!!!!  
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NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER

Niet-Confessionele Zedenleer

"Het is onze overtuiging dat niet-confessionele zedenleer een onmisbare  
rol blijft spelen in een diverse, moderne samenleving”

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het officiële 
onderwijs. Meer flexibiliteit moet zorgen voor een meer haalbare organisatie van de vakken, maar ook een besparing. De vele 
leerkrachten niet-confessionele zedenleer hebben nog veel onbeantwoorde vragen. Om hen een hart onder de riem te steken 
schrijven Raymonda Verdyck en Sylvain Peeters deze open brief.

Beste collega,

Vandaag willen we ons rechtstreeks tot jou 
richten. Tot jou, die elke week opnieuw een 
veilige, open ruimte creëert waar jongeren 
leren nadenken over waarden, vrijheid, 
verantwoordelijkheid en menselijkheid. Tot 
jou, die het vak niet-confessionele zedenleer 
draagt met kennis, zorg en een diep 
engagement.

De Vlaamse regering heeft een akkoord 

bereikt over de organisatie van de 
levensbeschouwelijke vakken. Om een 
aantal organisatorische problemen op te 
lossen krijgen scholen meer flexibiliteit en 
de aanstellingsprocedure voor leerkrachten 
levensbeschouwing wordt vereenvoudigd. 
Deze beslissing brengt duidelijkheid over 
de toekomst van de levensbeschouwelijke 
vakken, en dat was na maanden van 
onzekerheid ook nodig. Maar we weten 
ook dat die duidelijkheid voor jou nog geen 

zekerheid betekent.

Je voelt het waarschijnlijk zelf: dit akkoord 
beantwoordt niet alle vragen. Het beschermt 
niet volledig de positie van wie vandaag, 
met overtuiging en professionaliteit, niet-
confessionele zedenleer geeft. Het laat 
organisatorische keuzes toe, zoals het 
bundelen van uren en het loslaten van 
parallelle organisatie, die kansen bieden, 
maar ook nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengen.
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NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER

En we willen daar eerlijk over zijn: je 
hebt gelijk dat je je vragen stelt. Maar 
we weten allebei wat er eerst op tafel 
lag. Dat oorspronkelijke voorstel zou in 
de praktijk het einde betekend hebben 
voor niet-confessionele zedenleer. Een 
2 uurmodel interlevensbeschouwelijke 
dialoog was simpelweg niet verenigbaar 
met het grondwettelijke recht van 
ouders en leerlingen op een eigen 
levensbeschouwelijk vak. Dat model is 
gelukkig van de baan. Maar het feit dat 
het überhaupt op tafel lag, laat sporen na. 
Daarom willen we je dit zeggen, zo duidelijk 
mogelijk: We laten je niet los.

We zullen voor jou blijven opkomen. Voor 
ons vak, jouw expertise, jouw recht op 
een duidelijke toekomst. Want terwijl dit 
akkoord een aantal praktische problemen 
aanpakt, verandert het niets aan de kern: 
het levensbeschouwelijk onderwijs staat 
of valt met de mensen die het geven. Met 
jouw vakmanschap. Met jouw vermogen 
om jongeren kritisch te leren denken. Met 
jouw engagement om hen mens te laten 
worden, niet alleen leerling.

Daarom moeten we meer doen dan regels 
aanpassen. We moeten ervoor zorgen dat 
jij goed en duurzaam kan werken. Dat je 

tijd hebt voor dialoog en diepgang. Dat 
je je niet verloren voelt tussen blokuren, 
schaalvergroting en organisatorische 
keuzes waar je zelf geen vat op hebt. Het 
is onze overtuiging dat niet-confessionele 

zedenleer een onmisbare rol blijft spelen in 
een diverse, moderne samenleving. En we 
blijven ons daar met volle overtuiging voor 
inzetten.

Beste collega, je staat er niet alleen voor. 
Je verdient waardering, zichtbaarheid en 
zekerheid. En we beloven je dit: zolang jij met 
hart en ziel voor leerlingen zorgt, zorgen we 
ervoor dat jouw stem gehoord blijft.

Met respect, dankbaarheid en verbondenheid,

Raymonda Verdyck, voorzitter deMens.nu

Sylvain Peeters, voorzitter van de Raad 
voor Inspectie en Kwaliteitszorg Niet-
Confessionele Zedenleer
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TERUGBLIKKEND OP …

… de overhandiging van een cheque t.w.v. 500 euro 
voor de vzw Lichtbaken op zondag 14 december …

De opbrengst van onze Travestie Show op zaterdag 22 november ging integraal naar de vzw Lichtbaken – Warm Oostende! 

De Fakkelkrant  nr 2 - 202612



… de Winterzonnewende met Joelman op  
zondag 21 december … 

De Winterzonnewende mag dan wel het begin van de winter inluiden, het betekent ook dat de dagen vanaf dan langzaamaan weer langer worden. 
Symbolisch verbeeldt de Winterzonnewende dan ook de overwinning van het licht op de duisternis. Van oudsher werden op die kortste dag van het 
jaar Joelvuren ontstoken om de terugkeer van de zon te vieren. 

Dat deden we dan ook in “De Geuzetorre” op zondag 21 december met een pak volk, veel sfeer en natuurlijk het bezoek van onze Joelman die 
geschenkjes bij had voor de kinderen! Tot volgend jaar!

TERUGBLIKKEND OP …

… de VLC Nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari … 
Traditioneel startten we het nieuwe jaar met een Nieuwjaarsreceptie, ook dit keer weer massaal bijgewoond door onze trouwe leden …
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… de vernissage van de tentoonstelling “No filter 
needed’ (Maaike Stubbe) & ‘UnMIRRORring Snow 
White’ (Ingrid Pattyn) op zondag 18 januari …   

.. de boekvoorstelling “Ongelooflijke Ontmoetingen –  
Vrijzinnige Centra in Vlaanderen en Brussel”  
op zondag 1 februari …

TERUGBLIKKEND OP …
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GRIJZE GEUZEN

ACTIVITEITEN PROGRAMMA GRIJZE GEUZEN

MAART  2026

Ma	 02/3	 10u00	 Lichaamsbeweging Monique  Vanhoutte 0497/74 73 54

Di	 03/3	 14u00	 Breien Magda Quintens 059/26 61 48  

Wo	 04/3	 14u00	 Rummikub Flory Ballière 0498/20 28 48 

Ma	 09/3	 10u00	 Lichaamsbeweging Monique Vanhoutte 0497/74 73 54

		  14u00	 Koersbal Nicole Willaert 0472/23 71 17 Ivan Vrindts 0478/04 58 99

Di	 10/3	 14u00	 Breien Magda Quintens 059/26 61 48

Wo	 11/3	 13u30/14u00 	 Manillen Lieven Brusseel 0477/37 41 71

Do	 12/3	 14u00	 Creatief schilderen/tekenen   Danny Janssens en Ivan Vrindts 0478/04 58 99

Vr	  13/3	 14u0	 Digireportage Azoren en Jordanië door  Patrick ¨Pottier
Ma	 16/3	 10u00	 Lichaamsbeweging Monique Vanhoutte 0497/74 73 54

Di	 17/3	 14u00	 Breien Magda Quintens 059/26 61 48

Wo	 18/3	 13u30	 Rummikub Flory Ballière 0498/20 28 48

Ma	 23/3	 10u00	 Lichaamsbeweging Monique Vanhoutte	 0497/74 73 54

		  14u00	 Koersbal Nicole Willaert 0472/23 71 17 Ivan Vrindts  0478/04 58 99 

Di	 24/3	 14u00	 Breien Magda Quintens 059/26 61 48

Wo	 25/3	 13u30	 Manillen Lieven Brusseel  0477/37 41 71

Do	 26/3	 14u15	 Bezoek ASTROPOLIS Inschrijven uiterlijk tot 15.03 bij Monique Vanhoutte. 
			    (moniquevanhoutte@msn.com) . Deelname    € 6 per persoon. Overschrijven op rekening  
			   De Grijze Geuzen op nr. BE 28 0015 0621 8020 Aantal plaatsen beperkt.
Ma	 30/3	 10u00	 Lichaamsbeweging Monique Vanhoutte 0497/74 73 54

Di	 31/3	 14u00	 Quiz Jacky Strumane 0471/29 11 40

APRIL 2026

Wo	 01/4	 14u00	 Rummikub Flory Ballière 0498/20 28 48

Do	 02/4	 14u00	 Scrabble Marcel Rotsaert 059/26 61 48 

Wo	 08/4	 13u30/13u55	 Manillenkaarting Lieven Brusseel 0477/37.41.71

Do	 09/4	 14u00	 Tekenen/schilderen begeleiding eigen werk ( Danny Janssens ) Ivan Vrindts 0478/ 045899 

Wo	 15/4	 14u00	 Rummikub Flory Ballière 0498/20 28 48

Do	 16/4	 14u00	 Scrabble Marcel Rotsaert 059/26 61 48 

Ma	 20/4	 10u00	 Lichaamsbeweging Monique  Vanhoutte 0497/74 73 54

		  14u00	 Koersbal Nicole Willaert	  0472/23 71 17 Ivan Vrindts  0478/04 58 99 

Di	 21/4	 14u00	 Breien Magda Quintens 059/26 61 48

Wo	 22/4.	 13u30/13u55	 Manillen Lieven Brusseel 0477/37 41 71

Do	 23/4	 10u00 	 Kookclub Patrick Pottier  

Do	 23/4	 14u00	 Creatief tekenen/schilderen Danny Janssens en Ivan Vrindts 0478/04 58 99 

Vr	 24/4	 14u00	 DANSNAMIDDAG met D.J. PAUL. : Inkom: € 5.
Ma	 27/4	 10u00	 Lichaamsbeweging Monique Vanhoutte 0497/74 73 54

Di	 28/4	 14u00	 Quiz Jacky Strumane 0471/29 11 40 

Wo	 29/4	 14u00	 Rummikub Flory Ballière 0498/20 28 48
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Nieuws van De Grijze Geuzen
Wat voorbij is in Februari 2026:

DE GOUDEN MELODIEËN VAN TOEN.

Op 06.02 waren onze Grijze Geuzen opnieuw te gast op een muzikale presentatie  van Flory en Marcel met  “ De Gouden Melodieën van 
toen “. Een volle zaal kon met volle teugen genieten van de prachtige meeslepende muzikale toppers uit het licht klassieke genre.  Franz 
Lehar , Johan Strauss en nog vele andere gekende stukken deden bij menige toeschouwer herinneringen opborrelen en soms tranen in de 
ogen krijgen. De aaneenschakeling van deze prachtige muziek werd opnieuw vakkundig aan elkaar gepraat door de heldere stem van Flory. 
Het werd opnieuw een zeer leuke namiddag voor de talrijke aanwezigen.

Wat krijgen we in de komende maanden ?

OP REIS MET PATRICK POTTIER NAAR  
DE AZOREN EN JORDANIË ! 

Vrijdag 13 maart om 14u. 

De Azoren vormen een archipel 
in de Atlantische Oceaan die 
tot Portugal behoren. De eilanden behoren 
ook tot de Europese Unie.

De archipel bestaat uit negen bewoonde 
en acht onbewoonde eilanden met een 
totale oppervlakte van 2.321 km². Ze 
tellen ongeveer 236.000 inwoners . Het 
parlement zetelt in  Horta  op  Faial. De 
grootste stad,  Ponta Delgada, ligt op het 
oostelijke eiland Sao Miguel.

Deze montage toont beelden van 4 
eilanden, Sao Miguel, Pico, Faial en 
Terceira. We bezoeken ook twee Unesco-
werelderfgoed plaatsen, het historische 
centrum van  Angra do Heroísmo  op 
Terceira en het wijngaardenlandschap van 
Pico. Daarnaast is het hele archipel erkend 
als een Unesco Global Geopark vanwege de 
unieke geologische en natuurlijke waarde.

   

Het  Koninkrijk Jordanië  met 
koning  Abdoellah II is een land in 
het  Midden-Oosten. Jordanië is gelegen 
ten oosten van  Israël  en de  Westelijke 
Jordaanoever  met als grens de rivier 
de  Jordaan  en de  Dode Zee. Verder 
is het land gelegen naast  Syrië  in het 
noorden, Irak in het noordoosten en Saoedi-

Arabië  in het zuidoosten. Het heeft in het 
zuiden via de Golf van Akaba  toegang tot 
de Rode Zee. De hoofdstad is Amman.

We bezoeken onder andere drie Unesco-
werelderfgoed plaatsen, Petra, Quseir 
Amra, Um er-Rasas  en het beschermd 
gebied Wadi Rum

   

GRIJZE GEUZEN

LIJST ACTIVITEITEN GRIJZE GEUZEN WERKJAAR 2025-2026

Maand Lich.Bew. Koersbal Breien Quiz Rummy Manillen Scrabble Koken Creatief Bijzondere Activiteiten

maart 2 - 9 - 16 - 23-30 9 - 23 3 -10-17-24 31 4 - 18 11 - 25 xxxxx 12 en 26
13.03 Digireportage  
Azoren & Jordanië

april 20 - 27 20 21 28 1 - 15 - 29 8 - 22 2 - 16 9 - 23 24.04 Dansnamiddag

mei 4 - 11 - 18 4 - 18 5-12-19 26 13 - 27 6 -20 7 - 21 14 - 28

juni 1-8-15-22 1 - 15 2-9-16-23 30 10 - 24 3 - 17 xxxxx 12.06 ZOMERFEEST
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GRIJZE GEUZEN

DONDERDAG 26.03.26 OM 14U 15 : OP 
BEZOEK BIJ ASTROPOLIS.

Deze keer treden we even buiten de 
muren van de Geuzetorre en gaan we 
op bezoek in het Oostendse  “ Space 
Science Centrum “, gelegen aan de 
Duinkerkseweg, 16, Oostende. We krijgen 
er een uitgebreid programma aangeboden 
met eerst de verwelkoming, gevolgd door 
een rondleiding onder titel “ Race naar de 
Maan “ met een gids. Na een uiteenzetting 
van een klein uurtje is er een kleine pauze 
in de  cafetaria. Daarna is er een uitgebreid 
bezoek aan het auditorium met alle 
aanwezige toestellen. 

Het einde van dit bezoek is voorzien rond 
17u15.

Voor de deelname aan deze activiteit 
vragen wij € 6. De Grijze Geuzen komen 
tussen voor het betalen van de gids.

Inschrijven bij Monique Vanhoutte via 
mail (moniquevanhoutte@ msn.co) of 
telefonisch op het nr. 0497 74 73 54. 
Overschrijven van 6 euro naar de 
rekening van De Grijze Geuzen op het 
nr. BE28 0015 0621 8020.

VLUG WEZEN want het aantal plaatsen is 
beperkt .

Afspraak om 14u 15 ter plaatse.  
Het bezoek begint stipt om 14u30. 

Hoe te bereiken ?  

1° Per auto : Astropolis is gelegen langs  de 
Duinkerkseweg , 16. Dit is de baan tussen 
de Torhoutse steenweg en Nieuwpoortse 
steenweg , naast de luchthaven . Je kan 
gratis parkeren langs de Duinkerkseweg.

2° Met de fiets : Langs het groene lint. Er is 
een ruime fietsenstalling.

3° Met de bus : Halte Distellaan op de Lijn 60 
naar de Luchthaven. Daarna ongeveer 600 
m wandelen door het woonzorgcentrum “ 
De drie platanen” en het park “ De Nieuw 
koers “.

MANILLENPRIJSKAMP MET WISSELENDE LEIDERS.

Het nieuwe jaar 2026 mochten we starten met nieuwe speelkaarten en tevens nieuwe 
kaartmatjes geschonken door een anonieme schenker, die we dan ook van harte danken 
voor het mooie gebaar. 

Ondertussen worden alle troeven uitgespeeld en mochten we de voorbije weken getuige zijn 
van steeds wisselende leiders in het klassement. Begin februari weet Carine Myle echter 
flink haar mannetje te staan en met een voorsprong van 2 gewonnen partijen haar dichtste 
achtervolgers Bertje Lambrecht en Redgy Hallemeesch het nakijken te geven. Daarachter 
volgt echter nog een aanzienlijke groep met 21 gewonnen partijen en mogen we tevens 
niet vergeten dat Alice met een inhaalbeurt wel op vinkenslag ligt. Spanning genoeg te 
verwachten in de komende weken.
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1 MYLE Carine 36 24 3951

2 LAMBRECHT Robert 36 22 4151

3 HALLEMEESCH Redgy 36 22 4009

4 COLPAERT Annie 36 21 3987

5 DENIZELLES Gilbert 36 21 3973

6 WEEK Georges 36 21 3941

7 VERGOTE Dirk 36 21 3823

8 MOLLEMAN Patrick 36 21 3718

9 PEYS Alice 33 21 3568

10 BRUSSEEL Lieven 36 20 4056

11 POPELIER Julien 36 20 3955

12 HAVERMAET Pierre 36 20 3864

13 VANDERWAL Liliane 36 20 3853

14 BUFFEL Freddy 36 19 3957

15 COOLEMAN Jacqueline 36 19 3801

16 VANHECKE Edith 33 19 3677

17 MEESCHAERT Dirk 36 18 3802

18 DIERAERT Patrick 36 18 3755

19 DEVRIENDT Luc 36 18 3713

20 RAU Roger 33 18 3505

De Fakkelkrant  nr 2 - 2026 17



DANCING PARTY OP VRIJDAG 24.04.26.

Na de succesvolle dansnamiddag vorig jaar kunnen we opnieuw de schoentjes opblinken om de beentjes uit te zwaaien op vrijdag 24.04 
eerstkomend . De ons reeds gekende D.J Paul zal ons opnieuw vergasten op een waaier van gekende toppers uit de jaren 70 – 80- 90 
waarop velen onder ons in jonge en minder jonge dagen dartel hebben gedanst of genoten van de meeslepende romantische melodieën.

D.J. Paul nodigt onze grijze geuzen dan ook van harte uit op een bruisende namiddag. 
Kom er bij en dans … samen met vrienden en vriendinnen.

Afspraak op 24.04 om 14 u. De ingang is slechts 5 €.

DATA BREINAMIDDAGEN  

MAART 2026

Dinsdag: 03 – 10 – 17 – 24  

APRIL 2026

Dinsdag :21  

Aanvang telkens om 14.00 u stipt

DATA SCRABBLENAMIDDAGEN  

MAART 2026

GEEN scrabble in maart 

APRIL 2026

Donderdag:   2 – 16 

Aanvang telkens om 14.00 u stipt

GRIJZE GEUZEN
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Moreel verslag door de voorzitter
Algemene ledenvergadering 2026 HV Ouders Oostende

De tijd is weer aangebroken om te reflecteren over het voorbije jaar 
en even een blik te werpen op het komende jaar. Het zou misschien 
gemakkelijker zijn om snel even Chatgpt te raadplegen, wat info 
ingeven en dan een mooi verslagje krijgen waar ik weinig tot geen 
moeite voor gedaan heb. Maar zou het me hetzelfde gevoel geven als 
steeds weer opnieuw schrappen, doorhalen, vervangen, herbeginnen, 
om weer hetzelfde te schrijven, opnieuw alles te herhalen vooraleer ik 
het goed vind? AI is niet meer weg te denken uit onze maatschappij 
en ook ik maak er regelmatig gebruik van, soms onbewust maar ook 
bewust. Toch probeer ik zo vaak als mogelijk zelf iets te creëren. En 
juist dat is ook onze bedoeling om door te geven aan de kinderen die 
zedenleer volgen. Willen we ze niet bewust, zoekend en zelf nadenkend 
maken i.p.v. van uit gemakzucht alles aan een tool over te laten? Het is 
geen gemakkelijke taak maar wel één die de moeite waard is om je als 
leerkracht zedenleer voor in te zetten. Het zoeken naar de rede, voorbij 
het zwart/wit denken durven te gaan. 

Er kan in onze lessen ook tijd gemaakt worden om zelf op onderzoek 
te gaan. Tijd — ook al zo’n hedendaags probleem. Waar maken we 
nog tijd voor? We komen vaak tijd tekort. Nochtans is tijd er altijd al 
geweest en zal die steeds blijven bestaan. Er is niets zo constant als 
het voortschrijden van de tijd, telkens weer. De tijd om naar elkaar te 
luisteren en op die manier samen in verbinding te komen.

Kinderen hebben het druk en krijgen veel druk te verwerken: op 
school, thuis, door hun omgeving, in de club of school waar ze hun 
vrije tijd spenderen. Er moet gepresteerd worden. Om die reden is 
een levensbeschouwelijk vak zo belangrijk. Iedereen komt aan bod. Elk 
gesprek, elke vraag, elk verhaal kan een les zijn. Dat maakt ons vak 
zo mooi. En zo persoonlijk. Zou het niet jammer zijn dat zelfs die twee 
luttele uurtjes menselijkheid moeten verdwijnen voor het grote geld?

Ook het verenigingsleven staat sterk onder druk. Overal zie je 
organisaties die worden opgedoekt door een te kort aan vrijwilligers. 

Ons bestuur wordt stilaan wat ouder en dat is helemaal niet gelogen. 
We kunnen -naast de ervaring van de anciens- gelukkig nog rekenen 
op enkele jongere krachten. Maar zullen zij erin slagen anderen ervan 
te overtuigen om zich mee in te zetten en zo heel wat kinderen blijvend 
een aantal activiteiten aan te bieden? We merken dat verschillende 
evenementen nog steeds heel wat jongeren aantrekken. Ongedwongen 
voor een democratische prijs creatief bezig zijn, een feest aangeboden 
krijgen of samen eten en naar een film kijken wordt nog heel erg 
geapprecieerd. Het vraagt natuurlijk voldoende engagement en wat 
opoffering. Aan ons om de kinderen van nu, de volwassenen van 
morgen warm te maken om zorgzaam te zijn voor anderen. Want daar 
komt het uiteindelijk toch op neer. Laten we positief zijn en hopen dat 
we altijd aan elkaar zullen blijven denken, het vermogen behouden om 
lief te hebben wat ons uiteindelijk tot mens maakt. 

Niettegenstaande onze wereld er heden ten dage niet altijd rooskleurig 
uitziet en de toekomst heel wat mensen onzeker maakt, weiger ik te 
geloven dat de mens de aarde op de verkeerde baan stuurt. Laten we 
niet naïef zijn, maar toch de moed erin houden dat de goede wil van 
het overgrote deel van onze bevolking uiteindelijk de bovenhand zal 
halen op zij die enkel aan eigenbelang denken. We kunnen er alvast 
met zijn allen een steentje aan bijdragen.

Twijfel bekruipt me om deze tekst toch even te laten checken in de AI-
modus maar zal het plichtsbewust houden bij een voorlezing en vraag 
om goedkeuring door ons bestuur op de algemene ledenvergadering. 
Zo starten we het nieuwe jaar alvast met goede voornemens. 

Aan ieder van jullie een gezond, boeiend en vrij - zinnig jaar toegewenst.

Alain Cools
Voorzitter HV Ouders Oostende
26.01.2026
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HV/OUDERS

Humanistisch verbond ouders oostende
Cursus bloemschikken volwassenen voorjaar 2026

Creatief bezig zijn met bloemen en natuurlijke materialen in 
verschillende vormen, kleuren en geuren is de bedoeling van deze 
workshops.Wil je genieten van het sociaal contact tijdens het werken 
en nadien van een zelfgemaakte compositie, dan is deze cursus iets 
voor jou.

Vanaf maart 2026 start een nieuwe serie van 2 lessen bloemschikken.

Je maakt telkens een eenvoudig bloemstuk met verse bloemen en 
groen onder leiding van  Martine Bilo en helpers.

De lessen gaan door in het bloemschiklokaal van de Geuzetorre, 
Kazernelaan, 1, 8400 Oostende.

Bijdrage : 70 Euro voor de 2 lessen. 

Inschrijven telefonisch bij Martine: St.Amandsberglaan, 17, 8400 
Oostende, Tel. 059 702211, 0475 528248

e-mail adres: bilomartine@hotmail.com

Na inschrijving ontvang je verdere inlichtingen.

GROEP 1:

Woensdagavond van 19 u.30’ tot 22 u.30’
4 maart, 20 mei

GROEP 2:

Donderdagnamiddag van 14 u. tot 17 u.
5 maart, 21 mei

GROEP 3:

Donderdagavond van 19 u. 30’ tot 22 u. 30’
5 maart, 21 mei

GROEP 4:

Woensdagnamiddag van 14 u. tot 17 u.
11 maart, 27 mei

GROEP 5:

Woensdagavond van 19 u.30’ tot 22 u.30’
11 maart, 27 mei

GROEP 6:

Donderdagavond van 19 u. 30’ tot 22 u. 30’
12 maart, 28 mei

Cursus bloemschikken jeugd voorjaar 2026

Inlichtingen zie cursus volwassenen

Bijdrage: 10 Euro per les

GROEP 1: 

woensdagnamiddag van 14 u. tot 16 u.
Lenteles 25 maart, zomerles 6 mei 

GROEP 2:

woensdagnamiddag van 15 u. 30’ tot 17 u. 30’
Lenteles 25 maart, zomerles 6 mei
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WILLEMSFONDS OOSTENDE

Activiteitenkalender maart-april 2026

MAART
DONDERDAG 5 MAART 14u30. 
Causerie “Over Magritte & Delvaux tot Emile & Hugo Claus” 
door Prof. Lisbeth Claus.
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

DONDERDAG 5 MAART 20u. 
Concert “Mozarts mooiste” met Symfonieorkest Vlaanderen. 
Concertgebouw Brugge.

DONDERDAG 12 MAART 14u30. 
Causerie “Een chirurgisch en verloskundig centrum 
UNICHIR in een conflict regio waar niemand gaat - het 
werk van 15 jaar” door Erwin Vermeersch en Dr. Réginald 
Moreels,  UNICHIR 
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

DONDERDAG 19 MAART 14u30 . 
Causerie “Getuige van getuigen. Centraal het verhaal 
van Regine Beer overlevende van het concentratie - en 
vernietigingskamp Auschwitz – Birkenau” door Paul De 
Keulenaer.
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

WOENSDAG 25 MAART 20u. 
Klassiek aan zee: Concert voor Stefaan Met de International 
Opera Academy. 
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 Oostende

DONDERDAG 26 MAART 14u30. 
Causerie “ De reis naar het land van de donderdraak”  
door Sonja Vanhee. 
VLC De Geuzetorre; Kazernelaan 1, Oostende 

ZONDAG 29 MAART 10u30. 
Viering 145 jaar Willemsfonds Oostende.  
Monoloog ikwilhetenikwilhetnu door Simonne Milsdochter 
gevolgd door een receptie.

APRIL
DONDERDAG  2 APRIL  14u30u
Verteltheater  . Een KAHAANI vertelling  
“De trein die stilstond”, door Mieke Felix
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende
 
DONDERDAG 2 APRIL 20u. 
Concert “Roots” met Symfonieorkest Vlaanderen. 
Concertgebouw Brugge.

DONDERDAG 23 APRIL. 
Daguitstap Mechelen. Bezoek aan Hof van Busleyden  
en tentoonstelling Rik Wouters, Kazerne Dossin.

ZONDAG 26 APRIL 20u. 
Concert “The planets” met Symfonieorkest Vlaanderen. 
Concertgebouw Brugge.

Een lidkaart van het Willemsfonds kost 15 EUR, elk bijkomend gezinslid 3 EUR. Contactpersoon: voorzitter Sonja De Craemer, 
Ooststraat 42B, b12, 8400 Oostende • tel 059-80 21 41 • sonja.decraemer@skynet.be • www.willemsfondsoostende.be
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Met de steun van deMens.nu, huisvandeMens en de Centraal Vrijzinnige Raad.

67ste FEEST van de
VRIJZINNIGE JEUGD
67ste FEEST van de
VRIJZINNIGE JEUGD

Coretec Dome OostendeCoretec Dome Oostende
24 mei 2026- 10 uur24 mei 2026- 10 uur

Coretec Dome Oostende
24 mei 2026- 10 uur

 FEEST VRIJZINNIGE JEUGD
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VVIISSSSEERRSSHHUULLDDEE  
DDaagg  ddeerr  ZZeeeelliieeddeenn    

  

ZZaatteerrddaagg  2255  aapprriill  22002266  

VVLLCC  ““DDee  GGeeuuzzeettoorrrree””  
  
  

10u15:  ontvangst deelnemers 
 

10u30:  vrijzinnige plechtigheid 
 

11u30:  bloemenhulde M.I. Mercator 
 

12u30:  receptie in De Geuzetorre 
 

14u00: opendeurdag M.I. Mercator 

  
  

  
  
  
  
  

IINNFFOO  ::  VVLLCC  OOoosstteennddee  **  KKaazzeerrnneellaaaann  11  **  88440000  OOoosstteennddee  **  005599  5500  1100  4400  **  iinnffoo@@vvllccddeeggeeuuzzeettoorrrree..bbee  


